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Clubgebouw Het schuimnest
Klaproosstraat 26, 2951 BL, Alblasserdam
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Aquariumvereniging “De Paradijsvis”
Wij nodigen u uit voor een informeel samenzijn
op zaterdag 7 maart 2026 a.s.

van 13.00 tot 18.00 uur in “Het Schuimnest”
aan de Klaproosstraat 26 te Alblasserdam.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten.

Het bestuur
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COLOFON

Klaproosstraat 26, 2951 BL Alblasserdam
Internet: www.paradijsvis.nl
Facebook: facebook.com/paradijsvis

AQUARIUM- EN VIJVERVERENIGING "DE PARADIJSVIS”

Telefoonnummer: 078-6932409

E-mail: paradijsvis@hetnet.nl

Functie: Naam: Adres: Telefoon /Mailadres:
Voorzitter Carlo Merelstraat 23 06 55325044
Schimmel 2953 EK Alblasserdam | c.schimmel@solcon.nl
Secretaris Chris van Pontonniersweg 349 06 40047347
Erkel 3353 SG Papendrecht | chrisvanerkel@gmail.com
Penningmeester Will Huvaen West Kinderdijk 277 06 24642920
9 Y9 2953 XT Alblasserdam | w.huygenl@kpnplanet.nl
West Kinderdijk 277 06 24642920
Hoofd Barafdeling Vacant 2953 XT Alblasserdam | w.huygenl@kpnplanet.nl
: Henk Weidemolen 32 06 40475484
Algemeen Adjunct Vastenhout 3352 TG Papendrecht henk.vastenhout@live.nl
Algemeen Adjunct Vacant
Algemeen Adjunct Vacant

Diverse taken en

verantwoordelijkheden:

C.v.Erkel, Kaarttoernooien
Redactie en Website W.Huygen, Mediatheek Joop Noordzij
Teun Klop
PR Vacant Ledenadministratie | Will Huygen
Notulen Chris v Erkel
Verzekeringen Will Huygen
Energiebeheer Wil Huygen Inkoop Barafdeling Will Huygen

Henk Vastenhout

Correspondentie

adres en clubgebouw

“Het Schuimnest”

Klaproosstraat 26, 2951 BL Alblasserdam.
Geopend op dinsdag van 19.00 uur tot 21.30 uur,
en op zaterdag alleen met evenementen.

Betalingen IBAN NL23 INGB 0000 5866 50 t.n.v.: Paradijsvis,
Alblasserdam

Contributie Verenigingslid €36,00 + NBAT lid € 77,00 per jaar
Verenigingsjeugdlid < 18 jaar €24,00 + NBAT lid
€ 65,00 p/jaar

Kamer van Dossiernummer 40321224

Koophandel

Kon. Goedkeuring

K.G. nummer 58 d.d. 12-11-1975

Aangesloten bij

Bond: N.B.A.T. District: Z.H.Z.

Opzegging van lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk aan het

adres van de penningmeester.




Automobielbedrijf A.Bochanen en Zonen
is een betrouwbaar familie-bedrijf met
een lange geschiedenis in Alblasserdam.
We zijn gespecialiseerd in volkswagen en
audi, maar u kunt met elke auto bij ons
terecht voor een reparatie, APK-keuring
en/of service-beurt. Eveneens zijn we
kentekenplaatleverancier.
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Een zaak van vertrouwen!

Amperestraat 20 Alblasserdam
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Carlo Schimmel Voorzitter
75 jaar Paradijsvis

Laat ik als eerste via deze weg iedereen die dit
leest een heel fijn en gelukkig 2026 toewensen.
Maar nu naar de reden van dit schrijven.

Ik ga hier proberen uit te leggen wat ik voel bij de
Paradijsvis en het 75 jarig jubileum.

Vijfenzeventig jaar. Als je het snel uitspreekt of schrijft, klinkt het
misschien niet als heel veel.

Maar voor een aquariumvereniging is een albasten jubileum een
bijzondere en indrukwekkende mijlpaal.

Bij het schrijven van dit stukje denk ik automatisch terug aan de
ruim veertig jaar dat ik onderdeel mag zijn van deze club.

Het oude Schuimnest komt dan meteen naar boven, met de grote
winkel die eraan verbonden was en waar het eigenlijk altijd
tijdens de openingstijden gezellig druk was.

Op dinsdagavond en zaterdagmorgen waren er altijd veel klanten
in de winkel. De meerdere showaquaria. aan de muur een
gezelschapsaquarium, cichliden aquarium, soms zeewater, en nog
veel meer moois.

Dan denk ik ook meteen weer aan het voeren van de piranha’s
die we daar een tijd hebben gehouden, altijd een spektakel op
zich.

Of die keer, vlak voor een open dag, dat de singel werd
leeggepompt en er ineens een paar snoekjes van zo'n tien
centimeter tevoorschijn kwamen. Onder het motto "mooi voor de
open dag” belandden ze in een bakje in het Schuimnest. Als ik
het goed heb, hebben ze niet allemaal de open dag gehaald. Bij
gebrek aan schuilmogelijkheden begonnen ze elkaar spontaan op
te eten.

Ook de vele terugkerende evenementen waren in die jaren goed
bezocht: Paaseieren zoeken, Sinterklaas, Kaartmiddagen. Ik ben
zelfs nog een keer bij een wijnavond geweest, georganiseerd door
als ik me goed herinner Joop Noordzij. Tegenwoordig zijn
wijnproeverijen heel gewoon, maar de Paradijsvis deed dat al in
de jaren tachtig.

Ook werden er diverse uitstapjes georganiseerd.

Een paar waar ik ook bij aanwezig was.




e Dierentuin waar wij uiteraard achter de schermen mochten
kijken bij de Aquaria en techniek

e Aquarium tentoonstelling Hoensbroek

e Op bezoek bij een zustervereniging ergens onder in
Limburg

e De reptielen van Frits van Tricht bewonderen gewoon bij
hem thuis.

Diverse lezingen over allerlei hobby gerichte onderwerpen. Die
van W Systems over aquarium techniek maakte toen wel indruk
op mij herinner ik mij nog. (begin jaren 80)

Open dagen waren destijds altijd drukbezocht. Zelf heb ik samen
met mijn twee oudste kinderen ergens rond 1999 de Klaroen
gehaald. Kan deze foto helaas niet meer vinden.

Daarna ben ik tot ongeveer 2010/2011 wat minder actief geweest
binnen de club. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na
een aantal Schuimnest-bezoeken stond ik weer op het rooster,
werd bijna als vanzelf commissielid en later ook bestuurslid. En
nu alweer een aantal jaar voorzitter.

Wat altijd gebleven is, is gezelligheid, ook in het nieuwe
Schuimnest waar we toch al weer zo’'n 15 jaar onze intrek hebben
genomen.

Er wordt nog steeds gekaart en ook is er geregeld een bingo
avond.

Bij het 70-jarig jubileum (5 jaar geleden) is het Schuimnest
bovendien nog eens grondig opgeknapt.

Helaas zien we, net als bij veel verenigingen, het ledental
langzaam afnemen en komen er minder bezoekers naar het
Schuimnest.

Desalniettemin gaan we gewoon door.

Momenteel hebben we ledenpassen voor korting bij Aquafish uit
Zwijndrecht. Dit mede omdat we helaas genoodzaakt waren onze
ledenwinkel te sluiten.

Tot slot zie ik jullie graag zaterdag 7 maart voor de viering van
het 75 jarig bestaan van de Paradijsvis in het Schuimnest.

Kom langs voor een praatje en een drankje!

Carlo Schimmel Januari 2026
Alblasserdam
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Will Huygen, penningmeester en
ledenadministratie.

Het wel en wee in 75 jaar

" De Paradijsvis "

Met een periode van 43 jaar als penningmeester
en een lidmaatschap van 53 jaar ben ik
waarschijnlijk het langst in functie gebleven
bestuurslid. Dit is geen verdienste op zich maar
alleen maar een bewijs van loyaliteit aan deze
geweldige vriendenclub.

Ik kwam voor het eerst als 16 jarige jongen in aanraking met “De
Paradijsvis” in de oude verkoopkelder van voorzitter van Omme
aan de Hooftmanlaan. (nu van Eesterensingel) Ik zat toen op de
middelbare school en kreeg verkering met wat later mijn vrouw is
geworden en was op mijn manier druk waardoor voor
lidmaatschap m.i. eigenlijk geen ruimte was.

Ik bezocht wel af en toe de reguliere contactavonden.

Het was pas in 1973 toen de vereniging een nieuwe
penningmeester nodig had, het is Gerrit van Omme geweest die
vond dat ik daar de juiste persoon voor was, daarvoor ben ik
gezwicht. Een functie die ik, met een onderbreking van 10 jaar,
heden ten dage nog steeds met plezier uitoefen.

De vereniging met rond de 160 leden, die hoofdzakelijk uit jonge
mensen met opgroeiende kinderen bestond, floreerde. Men was
bezig met de opbouw van onze eerste ontmoetingsruimte onder
de flat aan de van Eesterensingel, met de toepasselijke naam
“Het Schuimnest * (immers een
paradijsvis ofwel Macropodis Opercularis
bouwt voor zijn nakomelingen een
schuimnest.)

Dit Schuimnest was nog maar amper
geopend of wij begonnen aan de
voorbereidingen van een
Wereldtentoonstelling in het dorpshuis ™ De Wipmolen”

ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum in 1976.
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Er ontstond een geweldige drive onder het toen elf- tallige
bestuur en een hele serie vrijwilligers. Deze 10 dagen durende
tentoonstelling in september werd geopend door de commissaris
van de koningin Mr. Vrolijk en gedoopt tot Aqua Monda door de
bondssecretaris Dhr. van Lier. Het werd van meet af aan een
succes, ruim 50 duizend bezoekers en Hfl. 80.000,- winst. Een
kapitaal waarvan nog steeds een bedrag binnen de club aanwezig
is.

We gingen weer over tot het gewone verenigingsleven,

zoals lezingen, workshops, aquariums lijmen, paaseieren zoeken
en Sinterklaasfeestjes voor de kinderen organiseren met
aansluitend disco.

Klaverjassen op zaterdagmiddag met meer dan 10 tafels was
geen uitzondering. Ook de jaarlijkse oliebollen verkoop op het
Wilgenplein onder leiding van Joop Noordzij deed zijn intrede, en
bleek vele jaren een enorm financieel succes.

Voorzitter van Omme werd tijdens een jubileum door
Burgemeester Vijgeboom in ons schuimnest koninklijk
onderscheiden voor zijn verdienste en de ene feestavond na de
andere volgde, veelal jaarlijks in het Wilde Woud, waar bij 80
bezoekers geen uitzondering waren.

Gedreven door het succes van Aqua Monda ontstond bij

een meerderheid binnen het bestuur de drang tot nog maar weer
eens een kleinschaliger tentoonstelling te organiseren onder de
naam Collecta Natura.

Als locatie werd toen de christelijke school aan de Kerkstraat door
onze toenmalige secretaris en hoofdonderwijzer Leo van der
Velde ter beschikking gesteld. Het werd niet echt een succes, we
kwamen met de hakken over de sloot uit de strijd.

De vereniging ging weer verder met waarvoor hij bedoeld was, nl.
het bevorderen van de aquaristiek in de vorm van het
organiseren van lezingen en keuringen. Piet Stellaard wordt
gedecoreerd met een koninklijke onderscheiding voor zijn
verdienste binnen de vereniging. We beginnen ook met de
verkoop van belegde broodjes en oliebollen op
verenigingsmarkten.

Na een paar jaar ontstaat bij een gering aantal bestuursleden en
vrijwilligers toch weer de behoefte tot de organisatie van een
derde tentoonstelling, Collecta Natura II, op dezelfde locatie als
voorheen.



Helaas, weer geen succes. Het liep er met een aanzienlijk verlies
af, jammer van al het werk.

Hierna werd besloten geen tentoonstellingen meer te organiseren
om verder kleerscheuren te voorkomen.

De club wordt ouder en daarmee de leden, we zakken langzaam
in ledental naar rond 120, slechts een enkel jeugdlid meldt zich
nog.

We verbouwen tussentijds ook nog twee keer het Schuimnest en
geven meer ruimte aan de aquariumafdeling, die floreerde.

We schrijven 2004 als er donkere wolken boven het behoud van
ons Schuimnest verschijnen. De verhuurder gaat nieuwbouw
plegen en is niet van plan voor een vervangende ruimte te
zorgen. Wat nu, we moeten er uit. We hebben juridisch geen
been om op te staan.

Na heel veel plannenmakerij en onderzoek heb ik me uit een
soort van wanhoop gemeld bij toenmalig wethouder Jaap de
Gruyter met het verzoek om hulp.

Nou, zei Jaap, Will het kan wel even duren maar een oplossing
komt er, waarna ik gerustgesteld bij het bestuur verslag
uitbracht.

En jawel hoor, gewiekst bracht hij de verhuurder West Waard
Wonen op andere gedachten en kregen we de locatie
Klaproosstraat 34 en 26 ter beschikking. Echter, nr. 26 bleek
eigenlijk te klein om ook de aquariumafdeling in onder te
brengen. Maar we hadden binnen de club gelukkig nog de
beschikking over een bouwkundig constructeur in de persoon van
mijn zoon die een aanbouw wist te ontwerpen die door ons lid en
aannemer wijlen Marijn Klop keurig overeind is gezet. Gelukkig
wist de wethouder ook nog een lening voor ons bij de verhuurder
los te krijgen met een terug- betalingsregeling van 10 jaar. Een
soort van win-winsituatie
ontstond hierdoor en wij waren
geholpen. Uit respect voor zijn
inspanningen vroegen wij hem
ons nieuwe Schuimnest te openen
om 11 minuten over 11 op 11
november 2006 d.m.v. het
overzette van een paradijsvis uit
een oud naar een nieuw




aquariumaquarium. Alles ging
prima, tot zich kort daarna een
bestuurlijke crisis voordeed die tot
een unaniem besluit leidde,
afscheid te nemen van een
prominent bestuurslid, een besluit
waar ik tot op vandaag nog steeds
moeite mee heb, want ja, het
was immers een vriendenclub.

De vereniging draait door, maar
langzaam doen zich gevolgen van de vergrijzing voor en
overlijden de eerste oudgedienden waaronder onze beste
secretaris ooit, Joop Aret, de man met wie ik jaren in het
dagelijks bestuur nauw heb samengewerkt.

Later overlijden ook nog ons bestuurslid Kees Koridon en
redactiemedewerker Jan Keesmaat. Ook gaan senioren opzeggen
omdat zij eenvoudigweg geen aquarium meer kunnen
onderhouden. En vrij recent overleed ook Teun Bennis.

Het gevolg hiervan is toch een verdere terugloop van het ledental
naar rond de 100. Nog ruim voldoende als je kijkt naar andere
aquariumverenigingen binnen de NBAT.
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Een aantal bestaat zelfs al niet meer. Van het organiseren van
lezingen wordt vanwege gebrek aan belangstelling afgezien en
kinderfeestjes werkten ook niet meer, de kinderen waren
inmiddels volwassen.

Wel hebben we nog twee keer met succes een
boeken/rommelmarkt in de Klaproosstraat met oliebollenverkoop
georganiseerd.

Door Bas Dekker werd speciale aandacht besteed aan de verkoop
van vissen, planten, materialen en gebruikte aquaria. Er werd
door leden best wel veel gebruik van gemaakt. Een woord van
dank voor Bas is zeker op zijn plaats, want de hoeveelheid werk
die dit jarenlang met zich meebracht is niet gering.

Tot slot nog deze:

Jammer genoeg is april vorig jaar binnen onze bestuurlijke
vriendenclub een verschil van meningsverschil ontstaan m.b.t. de
aanpak mogelijke kwaliteitsverbetering van de aquarium-
afdeling. Hierbij bleken een 4-tal bestuursleden niet in staat om
hun hardnekkige standpunt in te leveren voor hun loyaliteit

en zij namen afscheid van het bestuur waardoor de vereniging
eigenlijk vleugellam werd.

Met als resultaat dat we vanwege te weinig vrijwillige mankracht
niet anders konden dan te stoppen met de verkoop van vissen en
planten.

Tevens kon de zaterdagopening niet meer worden voortgezet.
Bedroevend en teleurstellend, ik had zo de hoop dat we deze club
met het volledig zittende bestuur op termijn aan een eind zouden
kunnen brengen, want eindig is het nu eenmaal.

Verder worden er regelmatig 40, 50 en zelfs 60 jarige jubilarissen
gehuldigd, prijzenswaardig, maar het zegt ook iets van de
gemiddelde leeftijd van de leden.

Want ja, 3 van de 4 bestuursleden zijn inmiddels 70+ en wacht
eigenlijk op een nieuw, aanstormend volledig bestuur van 5
personen die de boel overneemt. Anders vrees ik dat wij op
termijn toch “De Paradijsvis” moeten opheffen.

Ik heb de vereniging al die jaren met plezier gediend.

Will Huygen Januari, 2026
Alblasserdam
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Chris van Erkel, secretaris

Mij werd gevraagd om ook mee te
werken aan dit speciale nummer, 75
jaar is dan ook niet niks.

Je gaat dan automatisch terug in het
verleden, ik werd in 2009 lid van “De
Paradijsvis”. Ik was voorheen lid van
een aquariumvereniging in
Papendrecht.

Ook hebben we daar met vereende
krachten een terrein waarop een waterzuiveringsstation was, met
hulp van de gemeente, omgebouwd naar een kinderboerderij.
Daar waren heel veel manuren voor nodig, de gemeente leverde
spullen, maar de leden van vele verenigingen moeste het werk
doen.

Aan een ding hadden we toen geen tekort en dat lava steen, een
gigantische berg hebben we afgevoerd.

Maar toen de vereniging moest stoppen was die periode
afgesloten, maar na een tijdje ging het toch kriebelen en heb ik
een bezoek gebracht aan “De Paradijsvis”, en dat beviel prima en
het was gezellig.

Maar... heel kort daarna werd ik gevraagd of ik ook de handen uit
de mouwen wilde steken, er was een vacature, als algemeen
adjunct. En ja, wat doe je dan, algemeen adjunct, dat moet toch
te doen zijn.

Maar een poosje later werd mijn gevraagd, wil je het secretariaat
niet overnemen, de toenmalige secretaris Teun Klop wilde, na een
hele lange periode, een stapje terug doen.

Maar ja, Teun opvolgen dat is wel even wat anders dan algemeen
adjunct, maar uiteindelijk toch gedaan, ingewerkt door Teun, een
strenge leermeester, maar het is gelukkig goed gegaan.

Daarna hebben we goede jaren gehad, natuurlijk hadden ook wij
te maken met een afnemende belangstelling voor het
verenigingsleven.

Maar we hebben “Het Schuimnest” een volledige renovatie
kunnen geven en met vereende krachten is het omgebouwd naar
een gezellig home.

Een verdrietige zaak is, en het mag ook hier niet onbenoemd
blijven, hebben we het afgelopen jaar afscheid moeten nemen
van een aantal bestuursleden.

11



Wat door het dagelijks bestuur als een discussiestuk was bedoeld
werd anders uitgelegd en het resultaat was een definitieve breuk,
die tot op de dag van vandaag wordt betreurt.

De afgetreden bestuursleden hadden een ander afscheid van "De
Paradijsvis” verdient.

Bert, Pleun, Bas en Anne
hebben zich jarenlang enorm
ingezet voor onze vereniging en
om dan op deze wijze het vele
werk te moeten beéindigen doet
pijn.
In dit geval zijn er geen
winnaars, maar alleen

/ Syl verliezers.
De overgebleven bestuursleden doen wat binnen hun
mogelijkheden ligt, maar de situatie in “"Het Schuimnest was
eenvoudig niet vol te houden met 4 man. Daarom is de beslissing
genomen de aquaria op te ruimen en een aantal aquaria als
showaquarium in te richten.
Wij hebben gelukkig een goed afspraak gemaakt met “Aquafizz”
in Zwijndrecht, een trouwe adverteerder in ons clubblad, met
gebruikmakend van het gratis op te vragen pasje kunnen de
leden planten en vissen daar kopen met 20% korting.
In “Het Schuimnest” hebben we nog wel veel spullen die jullie
tegen hele scherpe prijzen kunnen kopen, en wanneer we iets
niet hebben kunnen we die bestellen.
Ook droogvoer en vriesvoer hebben we voldoende op voorraad.
Iedere dinsdagavond is deze open van 19.00 tot 21.30 uur en zijn
jullie van harte welkom.
Onze opslag op huishnummer 34 is in november overgedragen aan
Woonkracht 10, in verband met de renovatie van de wijk
moesten we daar afscheid van nemen.
“Het Schuimnest” blijft gespaard en wordt meegenomen in het
renoveringstraject.
Wij doen een dringend verzoek aan jullie als leden, Blijf de
vereniging trouw en mocht je iets willen betekenen meldt je, de
contact gegevens kan je vinden in de “Colofon”.
Ik wens jullie en allen die bij jullie horen een heel mooi, maar
bovenal gezond 2026 toe.
Chris van Erkel. Januari, 2026
Papendrecht

12



Henk Vastenhout, algemeen adjunct en vele
jaren organisatie van de huiskeuringen.

Opnieuw kreeg ik de vraag of ik aan het
75- jarig jubileum wilde mee schrijven.
Schrijven is niet mijn sterkste kant, praten
gaat goed, maar dat is wat anders.

Ik ben nu al 45 jaar lid en terugkijkend is
er enorm veel gebeurt. Ik mocht de
huiskeuringen vele jaren organiseren, ik
heb daar heel veel plezier in gehad. Bij de
leden op bezoek, met de keurmeester,
onze hoffotograaf Arie van der Wolde,
gingen we op pad.

Je komt dan bij leden achter de voordeur,
velen hadden moeite om zich op te geven, op de uitslagavond
komt je bak op het scherm en gaat de keurmeester zijn
ervaringen delen.

Maar, en dat werd en wordt door velen vergeten, uiteindelijk gaat
het er niet om wat de keurmeester er van vindt, wanneer de
aquariaan zijn R

aquarium mooi
vindt, dan is het
mooi!

Maar zijn
opmerkingen
werden door velen
serieus genomen en
dat zag je dan bij
volgende
keuringen.

Zo herinner ik me
een bezoek, er
kwamen drie “vreemde” mannen, waarvan er één met een
fototoestel, daar moesten, om mooie foto’s te maken de
gordijnen dicht. Het lid zei: " ik ben bang dat mijn buren en
voorbijgangers de politie gaan bellen, want dit is toch wel heel
verdacht”. Maar, en ik ben eerlijk, die periode ligt alweer lang
achter ons. In de loop van de tijd is de animo voor huiskeuringen
helemaal weg.
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En het betreft ook de Sinterklaasvieringen het eieren zoeken met
Pasen, de gezellige bijeenkomsten met lezingen, het lukt niet
meer.
En deze veranderingen zijn niet alleen bij “De Paradijsvis”, heel
veel aquariumverenigingen in de regio hebben het niet gered, en
dit is een landelijke trend, en bij heel veel verenigingen in het
algemeen.
Was vroeger een lezing in “"Het Schuimnest” een hoogtepunt,
eerst dia’s, later films, nu kan je op TV of YouTube de mooiste
natuurfilms thuis belkijken.
Maar al met al is het een verarming van het verenigingsleven, het
bij elkaar zijn, de gezelligheid!
. En wat was en is het moeilijk om

roosters voor medewerking om
een bardienst te draaien, het
schoonhouden van “Het
Schuimnest”, organiseren Bingo
avond, Open dag en ga zo maar
door.
Ik las kortgeleden een stukje wat
me raakte, “we hebben zoveel
. communicatiemiddelen dat we
niet meer de tijd hebben om

' “echt” met elkaar te praten”.
En nee, ik hoor niet bij de mensen die zeggen, vroeger was alles
beter.
Maar we mogen toch constateren dat de maatschappij en
daarmee ook wij, wel veel kunnen leren van de eensgezindheid,
onder dikwijls vel moeilijker omstandigheden in het verleden..
Maar ach, we hebben niets te klagen in Nederland, we kunnen
nog leven in vrijheid en onze eigen keuzes maken.
Laten we dat niet vergeten en dan ziet alles er gelijk weer wat
zonniger uit.

=

Dit is mijn bijdrage voor het Jubileumnummer en ik hoop dat de
vereniging nog jaren zal blijven bestaan.

Henk Vastenhout. Januari 2026
Papendrecht
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Nostalgische gedachten
Als ik zo voor onze bak zit dan dwalen de gedachten wel eens af
naar vroeger toen alles nog veel primitiever was. Voor de lol ben
ik daar eens wat dieper ingedoken en mijn vroege ervaringen op
papier gezet. Mijn eerste ervaring is zelfs nog uit de tijd van kort
voor de oprichting van onze vereniging toen ik als jong knaapje
met opa de hobby begon.
Opa begon een bak waarin de ruiten nog met gewone schilders
stopverf gemonteerd werden. Voor de beluchting werd een
fietsdynamo met transformator gebruikt als elektromotortje om
een zelfgemaakt luchtpompje aan te drijven en dat werkte
perfect. Wel was regelmatig de “drijfriem”, zijnde een elastiekje,
versleten waardoor de beluchting dus stilviel. Opa had ook nog
een soort filter installatie die op de zelfde luchtvoorziening werkte
maar de werking daarvan heb ik nooit begrepen en opa
waarschijnlijk ook niet.
Het heeft toen namelijk toch wel een halfjaar geduurd voordat de
achterwand van de bak zichtbaar werd. O ja, op dinsdagavond
moest de beluchting worden stilgezet zodat de “Bonte
dinsdagavond trein” te horen was! Voor de inrichting van de bak
ging ik met opa naar het rietgors aan de Noord om daar vette klei
te halen als voedingsbodem.
Daar bovenop kwam dan nog een zandlaag wat we bij de
nieuwbouw van huizen weghaalden. De verwarming van de bak
ging domweg met sterke gloeilampen en dat werkte heel aardig
moet ik zeggen, maar met het nadeel zoals ik mij nu pas
realiseer, dat alle planten en ook de bodem dezelfde kleur
kregen, namelijk hard blauw.
De atmosfeer in de woonkamer schreeuwde om ventilatie want
de bak "meurde”. In een heel oude Winkler Prins Encyclopedie
heb ik het woord aquarium opgezocht, leest u even mee:
"Aquarium, inrichting waarin men in een zo goed mogelijk aan
het natuurlijke milieu aangepast, kunstmatig milieu waterplanten
en —dieren verzorgt”. Klinkt vrij eenvoudig nietwaar? En verder:”
Een goed florerend tropisch zoetwateraquarium vereist vrijwel
geen onderhoud aangezien dit in biologisch evenwicht verkeert”.
Toch heerlijk om te lezen, maar wat doen wij dan toch allemaal
verkeerd? Enfin, een 46 jaar geleden begon ik dan na ons
trouwen weer met een bak van een 80 cm maar die bleek na
enkele jaren toch wat aan de kleine kant.
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Dus verzocht ik mijn vader om met de grote Cor Verolme te
trachten een contract op te maken voor de

levering van een 3 mm stalen bak van 200 x 50 x 50 cm met
enkel de voorkant (en natuurlijk ook de bovenkant) open. Deze
werd tussen twee tankers door gebouwd maar niet officieel
afgeleverdl. We hebben de bak ‘s avonds na zonsondergang bij
de werf opgehaald. En toen de afwerking achter ons huis op de
straat! Eerst grondig ontroesten en daarna 3 lagen menie. Ja ik
weet het nu dat er lood in zat en dat schijnt niet zo erg goed voor
de vissen te zijn.

Maar troost u want op deze menie kwam aan de binnenkant van
de bak nog eens 2 lagen “anti fouling” wat men aan de onderkant
van zeeschepen smeert om begroeiing met alg te voorkomen.
Best wel slim van mezelf vond ik toen. Waar kwam die verf ook
weer vandaan?

Nou en toen nog even glas in de voorkant zetten natuurlijk. Bij
schilder Blom een 10 mm pantser glas plaat gekocht en die er in
gezet met moderne aquarium Kkit.

De bak met water gevuld en ja hoor perfect. Inmiddels een
houten frame met kast zelf gebouwd.

Alles in wit/zwart want dat paste bij onze toenmalige meubels.
Frame met kast naar binnen en de bak eerst leeg gemaakt en
binnen gebracht, waterpas geplaatst en weer gevuld.

U dacht dat de ruit toen wat traande?

Nou echt niet, het water spoot er aan alle kanten uit dus bak
leeggemaakt en vloerbedekking gedroogd.

Bij de tweede poging was er inderdaad nog hier en daar een
traantje maar met behulp van wat kit en een luciferstokje kregen
we de boel dicht.

Als voedingsbodem wat turfplaatjes en voor de rest enkel grind
en zand en daarna de rest.

Als filter hadden we enkel een klein plastic buitenbakje met filter
watten en een hevel die door een luchtpompje in werking werd
gezet en een wateropbrengst had van ongeveer een emmer of
twee per dag.

Na elke onderhoudsbeurt van de bak duurde het toch wel een dag
of 4 voordat het water weer wat helder was. De verlichting
bestond uit 2 TL buizen en nog wat peertjes om een betere
spreiding van licht te krijgen.

De bak floreerde werkelijk prima tot grote verwondering van
diverse kenners. Volgens de oude ons welbekende Henk van
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Rikxoort deed ik alles fout voor wat betreft filtering en verlichting,
maar kreeg ik de goede raad van hem om niets te veranderen zo
lang alles goed ging. Na een 12 jaar begon de bak aan de
binnenkant wat putten in het staal te vertonen ondanks de lagen
menie en anti fouling en werden we toch een beetje bang voor
serieuze lekkage. We hebben toen de hele boel aan een politie
agent in Rotterdam verkocht nadat we deze man wel hadden
gevraagd zijn zwemdiploma te tonen, dit in verband met het
risico van lekkage. Nooit meer iets van gehoord.

We hebben toen diverse jaren zonder bak gezeten maar toch
gingen we regelmatig even in een vissen zaak kijken. Ja ook de
gebakken visboer hoor. Een 11 jaar geleden liepen we bij de
Bijlzalm binnen om zo weer eens even te kijken. Er stond een
blank eiken meubel met een bak van 1,6 m en daar waren we
gelijk weg van, maar toch liepen we de zaak we er uit om na een
dik uur weer terug te komen en waren we verkocht. Gelijk
moderne apparatuur aangeschaft zoals een grote buitenfilter met
pomp met een capaciteit van een 1000 liter per uur, de juiste
verlichting, chemicalién en noem maar op. Gezien onze vorige
ervaring dachten we dat het nu maar even tikken was.

Wat een teleurstelling zeg. Kapitalen hebben we uitgegeven aan
chemicalién om de boel onder controle te krijgen maar zonder
enig resultaat. En dat was ook de reden dat we lid van de
vereniging werden om goede raad te krijgen. Nou, behalve dat
het gezellig vertoeven was aan de bar viel de goede raad toch
tegen maar je kunt niet alles hebben in het leven nietwaar?

Voor dat we het risico zouden lopen om failliet te gaan zijn we
gestopt met allerlei troep te kopen en hebben we ons beperkt tot
het voeren van de vissen en regelmatig water bijvullen. Dit bleek
uiteindelijk de oplossing te zijn en hebben we al diverse jaren een
gouden bak. Niks geen plantengroeimiddelen en niks geen CO2
installatie en noem maar op.

Terug denkend aan onze eerste grote bak moest ik toch
concluderen dat we vroeger toch zo gek nog niet waren.

In dankbare herinnering Jan Keesmaat
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Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2026

Rond zeven uur kwamen de eerste leden binnen, en onder hen
natuurlijk ook de jubilarissen.

Het was minder druk dan we hadden verwacht, maar het was
gezellig!

En Henk serveerde koffie met cake, en om 8 uur nam de
voorzitter Carlo het woord.

Er waren dit jaar 5 leden die
voor hun trouwe lange
lidmaatschap in het zonnetje
werden gezet.

Aangezien Jan Erkelens, om
gezondheidsredenen niet
aanwezig kon zijn, zal bij hem
een VVE bon worden bezorgt
voor zijn 40 jarig lidmaatschap!
Vervolgens was het de beurt
aan Peter Gringhuis, ook hij is
al 40 jaar lid en kreeg de VVE
bon en een prachtig boeket!

Jan Erkelens
Dan was de beurt aan Joop
Noordzij, en natuurlijk daarbij ook
aan Dicky, want beiden hebben heel
veel energie gestoken in onze
vereniging.
En dat al 50 jaar, ook zij kregen
een VVE bon en een mooi boeket
' K2 — voor Dicky!

L Even
tussendoor,
Hetty
Huygen heeft
de heerlijke :
hapjes Joop Noordzij
gemaakt en een ieder geniet hiervan.
Hetty, hartelijk dank!
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We gaan verder met de “oud” secretaris
en vaste klant in "Het Schuimnest”,
Teun Klop, ook hij is zelfs al iets langer
dan 50 jaar lid. Hij ontvangt ook de VVV
bon en de bloemen.

Teun Klop
Arie van der Wolde, de fotograaf
die jaren lang de prachtige foto’s
heeft gemaakt tijdens de
huiskeuringen.
En ook al heel veel jaren zijn de
foto’s op de achterzijde van het
clubblad foto’s die allemaal Arie van der Wolde
komen uit zijn archief.
En Arie is 50 jaar lid en ook hij wordt verrast met een boeket
bloemen en een VVV bon.

En dan komen we aan bij de laatste
jubilaris, Peter Gringhuis, ook hij is,
zeker voor de oudere leden een bekende
en hij ontvangt de VVE bon en de
bloemen met een brede lach.

Wij bedanken alle jubilarissen en
wensen hen samen met degene die bij
hen horen, het allerbeste toe.

De glazen worden weer gevuld en het
blijft nog een tijd heel gezellig

Het Bestuur

Peter Gringhuis
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